
Vanuit Madagaskar

Romeinen 11:36
Want alles komt van God, alles bestaat
door God en alles heeft Zijn doel in God.
Voor Hem is alle eer, voor altijd en
eeuwig.

In de vorige nieuwsbrief schreven we

Herfstwandeling

Het is weer zover, D.V. 11 november vindt
onze jaarlijkse herfstwandeling plaats. Dit
keer start de wandeling in Haarle, op de
kwekerij van Wouters broer. Het belooft
weer een prachtige afwisselende route te
worden met verschillende posten
onderweg. Van harte welkom!

Opgeven kan door een mailtje te sturen
naar hometeamhosanna@gmail.com, dit
is fijn voor onze inkopen, maar niet
verplicht. 

https://hosannamadagaskar.email-provider.eu/link/z1bjz2qrft/hmyjmb56ee/8wpbhlfrdq/mwb1gyhueg/fdro1ospvh


over het stuk land wat we gekocht
hebben om daar te gaan wonen en
Hosanna te laten groeien. Inmiddels is er
al veel bedrijvigheid: er staat er een
schuur waar we de materialen in
bewaren. In deze schuur slaapt een man,
hij bewaakt het terrein. In het begin werd
er veel staal gestolen. Sinds hij daar
slaapt gebeurt dat niet meer. De muur
rondom is bijna dicht. We hopen dat het
half/eind oktober klaar is. Wanneer de
muur klaar is en de poort erin zit, kunnen
we eindelijk de container open maken,
wat kijken we daarna uit! Ook zijn we
begonnen met de bouw van ons (privé)
huis. Als het weer mee zit, niet teveel
regen, hopen we het klaar te hebben
rond januari/februari. We kijken er heel
erg naar uit om een vaste plek te gaan
hebben.
D.V. volgend jaar zomer hopen we aan
het volgende project te beginnen: de
bouw van het kinderhuis waar we de
kwetsbaarste kinderen/wezen en
eventueel verstoten tienermoeders in op
zouden kunnen vangen. We kijken uit
naar deze volgende stap.

Ons huis komt aan de kant van de weg. De
muur is inmiddels al hoger. Links, achter de
vrachtwagen met container hebben we
nog een groot stuk land waar we volgend
jaar hopen te beginnen aan de bouw van
het kinderhuis.

Tweedehands (dag)boeken
verkoop

D.V. 29 en 30 december willen we een
tweedehands (dag)boeken verkoop
houden. We zijn hiervoor op zoek naar
dagboeken, prekenboeken en
theologische werken. Heeft u wat liggen
wat weg mag, we zouden er erg blij mee
zijn!

De verkoop zal plaats vinden in 'De
Delle,' Hendrik Jan van Opstalstraat 6,
Rijssen. Exacte tijden volgen nog. Houd
hiervoor onze Facebook en/of de
kerkbode van de Gereformeerde
Gemeente Rijssen in de gaten. 



Er wordt hard gewerkt.

Het stuk grond waar het kinderhuis komt
te staan. Het loopt nog verder door naar
rechts.

Kinderen komen spelen met onze kinderen
op het land. 

Vangaindrano

Op dit moment wonen we in Vangaindrano
en daarom ook een stukje over deze
plaats. 
In Vangaindrano zijn veel ongeschoolde
kinderen. Er zijn dus ook veel kinderen die
werken om wat extra geld te verdienen
voor de ouders. Het werk wat zij moeten
doen is soms erg zwaar. Doordat er veel

Brand in Tsaranomeny

We waren in de hoofdstad voor het
verlengen van onze visums toen we
bericht kregen van de pastor/dominee
over een grote brand in de valleien, in het
dorp Tsaranomeny. Dit is een dorp in de
vallei wat een werkgebied zal worden voor
Hosanna. 
Een kind moest op het vuur letten, ze
waren eten aan het koken en moeder
moest even weg. Dit is ontzettend mis
gegaan. Er zijn 85 huizen verbrand en 211
mensen zijn hierdoor dakloos geworden.
De voedselvooraad evenals belangrijke
huisraad is verloren gegaan. 

Zoals u zult begrijpen willen wij noodhulp
verlenen en hebben inmiddels een eerste
transport met rijst, huisgerij, pannen,
opscheplepels en bouwmateriaal voor de
herbouw, denk aan zagen, hamers en
spijkers die kant op laten gaan. Dit werd in
grote dank ontvangen, de nood is
ontzettend. Omdat er veel herbouwd
moet worden: naast woningen ook een



ongeschoolde kinderen/mensen zijn, is er
ook veel criminaliteit. Helaas hebben we
het zelf ook al ondervonden. In de tijd dat
wij in  hoofdstad zaten voor ons visum
werden we na 1.5 week gebeld door een
medewerker. De ruit aan de passagierskant
van onze bus kant is ingeslagen! Ze
hebben geprobeerd de accu te stelen.
Deze zat nog onder een ijzeren plaat met
een bout, hiervoor hadden ze blijkbaar het
materiaal niet mee en is het alleen bij
schade gebleven. Wel erg vervelend, want
zo'n ruit kan alleen in de hoofdstad
gemaakt worden. Voor de zekerheid
hebben we de accu eruit laten halen door
onze werknemer, voor het geval ze terug
zouden komen met het juiste materiaal.

Vangaindrano is een dure stad vergeleken
met de andere steden. Het ligt heel ver
van de hoofdstad waardoor
spullen/voedsel duurder worden. En een
dagloon is schaars. De wegen zijn enorm
slecht. Vooral als er veel regen is gevallen
is het één en al blubber. De bevolking is
vriendelijk en staat altijd klaar voor een
praatje. Het is raar als je bij iemand komt
en meteen je vraag stelt. Je gaat eerst met
elkaar praten over ditjes en datjes, en

klaslokaal, willen we nogmaals een
transport die kant op laten gaan. 

Daarom willen we nogmaals een beroep
op u doen, zou u ons helpen deze
noodhulp mogelijk te maken? Speciaal
voor dit doel hebben we een QR-code en
een link om over te schrijven aangevraagd.
Klik hiervoor op onderstaande afbeelding.

https://hosannamadagaskar.email-provider.eu/link/z1bjz2qrft/hmyjmb56ee/cazma9i1ch/mwb1gyhueg/fdro1ospvh


langzaam aan kan je zeggen waar je voor
komt. Verderop in de nieuwsbrief wat
meer cultuur dingen, er is zoveel over te
vertellen. 

De kinderen in de posy posy in de straten
van Vangaindrano. De straten zijn zo
slecht, zelfs een fiets kan niet voor zo'n
karretje. 



Ons onderbuurmeisje Didine met de was,
ze heeft (gelukkig) niet alles alleen hoeven
doen.

Verjaardagskiekje van Sanne, Wouter zat
toen aan de andere kant van Madagaskar.

Cultuur proeven en
gewoonten

Hieronder is een aantal onderwerpen die
we kort toelichten om een klein inkijkje te
geven in de cultuur.

Cultuurverandering

Toen we hier pas woonden zagen we hoe
afstandelijk en 'kil' er tegen kinderen
gedaan werd. Kinderen worden niet of
amper getroost of krijgen er soms zelfs
een tik voor. Zeker grotere kinderen
mogen niet huilen, het is een schande.
Kinderen doen er eigenlijk niet zoveel toe
hier. Oudere zussen van soms nog maar 5
jaar zie je met de baby's op de rug lopen,
of met een peutertje aan de hand.
Groepen kinderen lopen zonder
volwassenen de hele dag maar in het
rond, langs een weg waar verkeer erg hard
rijdt of ze hangen bij de hutjes. Veel
kinderen gaan niet naar school. Ze werken
voor de ouders om een klein beetje extra
geld te krijgen, of zorgen voor de jongere
kinderen. Vanaf het begin hebben de
mensen hier gezien hoe wij met de/onze
kinderen omgaan. Ze doen ertoe, ze
worden gezien. We praten met hen op
ooghoogte. Ze mogen hun verhaal doen,
er wordt geluisterd, ze worden getroost bij
verdriet. Wij zijn blij als de kinderen ook
blij zijn. We knuffelen hen, aaien over hun
bolletjes. En begroeten hen bij
binnenkomst. En zo zijn er nog meer
voorbeelden te noemen.
Nu zien we een hele mooie
gedragsverandering  bij een aantal
volwassen die helpen op de
kinderbijbelclub. De kinderen kunnen iets
vertellen. Er wordt niet meer gesnauwd.
In liefde wordt er op ooghoogte gepraat.
Bij verdriet krijgen ze troost. Het is heel
mooi en waardevol om deze verandering
te zien!

Toen Wouter een maand van huis was had
Sanne een hulp in huis. In het begin vond
ze kinderen maar lastig, en moesten ze stil
zijn. En vooral niet zeuren (uitte ze niet
tegen onze kinderen). Ze heeft kunnen
zien hoe Sanne omgaat met kinderen.
Langzamerhand zag je haar houding
veranderen. Anna en Nathan vroegen haar



- Alcoholgebruik is een ontzettend groot
probleem in dit land. Regelmatig kom je
overdag (!) dronken mensen tegen. Vaker
man dan vrouw. Alcohol wordt veel zelf
gebrouwen. Het gebeurt regelmatig dat
hier mensen sterven door
alcoholvergifteging. Alcohol wordt vaak
gedronken om pijn te verzachten, maar
men drinkt het ook bij een kraambezoek
en als er iemand is overleden.

- Bijgeloof
Er zijn erg veel bijgeloven in Madagaskar.
Iedereen is er van overtuigd dat
zeemeerminnen bestaan, want hun opa's
hebben hen zelf gezien. Er is zelfs een dorp
bij ons in de buurt waar ze aanbeden
worden door christenen, bij een meer
waar ze zouden moeten leven.

- Beest
Er is hier een dier soort Chalarodon, een
kameleon/hagedis-achtige wat je echt niet
mag doden. Want het is gebeurd dat een
jongen zo'n dier heeft gedood, en een
aantal dagen later is die jongen ook
gestorven. Vlak voor zijn sterven had het
jongentje van het beest gedroomd. Het
beest begon tegen hem te praten en zei
dat hij ook zou sterven. Dit was en moest
een wraakactie van het dier geweest. Daar
is iedereen van overtuigd.

- Muziek
Er zijn dagen/weken dat we echt hele
dagen en nachten muziek horen. Hetzij
dichtbij of gedreun in de verte. Het is soms

vaak om te komen kijken naar het
Playmobil. Later ging ze mee spelen als ze
even niets te doen had. En op het eind
rende ze zelfs door het huis met hen
omdat ze verstoppertje deden! Wat een
verandering, zo mooi om te zien.

Begeleiding

Een jong stel in Vangindrano helpt ons
veel met allerlei dingen. Van één van hen
is de zus onlangs in coma geraakt door
een ongeluk. Zij was 8 maanden zwanger.
Ze hebben de baby geboren laten worden
door middel van een keizersnee. De baby
mocht zover het lijkt in goede gezondheid
geboren zijn. Het enige wat de familie te
horen kreeg van de arts was dat ze de
baby een fles moesten geven, verder geen
advies of informatie.
Sanne heeft via app-contact de familie
begeleid. Ze vertelde waar de baby en
moeder behoefte aan hadden. Een advies
van Sanne was bijvoorbeeld dat moeder
en baby elkaar nodig hadden. Dat de baby
behoefte had om moeder te voelen, te
ruiken en om haar hartslag te horen, en
om aan die behoefte te voldoen moest de



wel om een beetje dol van te worden.
Vangaindrano schijnt erom bekend te
staan hoorden we pas. 

- Afscheid nemen doen de mensen niet. Ze
zeggen nooit gedag als ze weg gaan, soms
kom je er dus ineens achter dat iemand
alweer weg is. Ook aan de telefoon zegt
men geen gedag. Aan het eind van het
gesprek hang je gewoon op.

- School
Het oudste kind gaat vaak niet naar school,
omdat die kan/moet helpen bij de taken
rondom huis.

- Voor de Malagasy mensen bestaan de
meeste maaltijden uit rijst, rijst en rijst. 

- Corruptie 
In dit land moet je vrienden bij de
overheid hebben. Anders krijg je niks voor
elkaar. De politie is erg makkelijk om te
kopen. Bij een rechtzaak wordt er niet
gekeken naar wie recht heeft, maar wie
het meeste betaalt wint de zaak.

- Wassen
Wasmachines hebben de lokale mensen
hier niet. Stromend water in hun hutje en
elektriciteit ook niet. De was gebeurt
daarom vaak in een rivier. Een hele
dagtaak, elk kleding stuk krijgt evenveel
aandacht. Hun lichaam wassen ze ook in
de rivier.
Een schone auto vindt men belangrijk.
Deze wordt naar een rivier gereden en
wordt daar goed gepoetst. 

- De G kunnen de Malagasy mensen niet
uitspreken. Dat is voor hen de K. Soms
willen ze woordjes Nederlands proberen.
Bijvoorbeeld; goedendag of gigantisch. Dat
is erg lastig voor ze uit te spreken en voor
ons heel grappig om te horen hoe het
uitgesproken wordt. Al lachen ze ook wel
eens om ons, hoe wij soms iets verkeerd
uitspreken. 

baby op moeders borst gelegd worden.
Maar tegelijkertijd zou dit ook voor
moeder goed kunnen zijn. Want moeder
was wel in coma, maar er was een kans
dat moeder haar kindje wel kon voelen!
De eerste reactie van de familie was dat
dit onmogelijk was omdat moeder in
kritieke toestand verkeerde en dat er een
kans was dat de baby zou vallen. Sanne
legde uit dat dit voor zowel moeder als
baby erg goed zou zijn en dat er iemand
bij moest zitten als de baby bij haar zou
liggen.
Ze gingen akkoord en voerden het advies
uit.
Moeder mocht na 4 dagen wonderlijk
ontwaken uit de coma!



- Op zondag zie je heel veel mensen naar
de kerk gaan. En dan hebben ze ook echt
hun beste kleding aan. Er wordt veel
gezongen in de kerk. Wij kunnen ons
aansluiten bij de Lutherse kerk, die staat
het dichtst bij onze gereformeerde leer.
Deze is ook in Vangaindrano.

Fady = Schande
Een fady verschilt per regio, dorp en
familie 

Elke dag heeft ook zijn eigen kleur met zijn
bijbehorende fady; de maandag is zwart,
dinsdag veelkleuring, woensdag bruin,
donderdag is - net als maandag - zwart,
vrijdag is rood, zaterdag blauw en zondag
wit. Op de maandag zijn zwarte objecten
en donkergekleurd voedsel in veel regio's
fady.

Het is ook een fady om te lachen op een
foto. 

Als een Malagassiër een fady overtreedt,
neemt hij vaak zijn toevlucht tot een aody,
een amulet ter bescherming tegen de
wraak van de razana, dat wordt
binnenshuis bewaard, om de nek gedragen
of wordt begraven.

Het wijzen naar een graf is een fady. Als je
je verontschuldigd zeg je: azafady. Wat
betekent: laat het geen schande worden.
Je zegt dit in heel veel situaties.

Vakantie met familie

We hebben een vakantie van 2 weken
gehad. In deze vakantie tijd kwam familie
van Sannes kant bij ons op bezoek. Wat
was het fijn om elkaar weer naar bijna een
jaar te zien. We hebben uitstapjes gedaan
rondom Fiananrantsoa. We hebben veel
mooie plekjes van Madagaskar gezien. Het
was goed even een tijd van ontspanning te
hebben en samen te kunnen zijn. Dat zijn

Een kindje op de vuilnishoop, deze is erg
dicht bij het door ons gekochte land.



zeldzame momentjes voor ons. We
hebben er erg van mogen genieten met
elkaar! Rust een weinigje hoorden we een
poosje terug in een preek. Het is goed om
af en toe een moment van rust te hebben
met elkaar.

Omdat er maar weinig tankstations zijn
moesten we voor vertrek op deze manier
thuis tanken.

Kinderclub

Omdat het kerkgebouw in volle
werkzaamheden is, houden we de
kinderclub in het tuintje van de dominee.
Elke zaterdag komen er rond de 80
kinderen. We beginnen met handen
wassen om de hygiëne te stimuleren. De
dominee heeft de taak op zich genomen
om het Bijbelverhaal te vertellen. Deze
vertalen we voor hem uit de Van Dam



We hadden twee audio apparaten
gekregen vanuit Nederland. Er zit een klein
zonnepaneeltje op. Op dit apparaatje
staan verschillende Bijbelboeken, verteld
in de taal die de mensen in deze streek
spreken. 
Op de foto zie je Erico. Hij is analfabeet.
We mochten hem er één geven. Je ziet wel
aan hem hoe ontzettend blij hij er mee is!
Uit enthousiasme pakte hij de Bijbel in zijn
taal erbij die op onze tafel lag. Hoewel hij
er niet in kan lezen, was hij er heel blij in

kinderbijbel. Hij heeft hier echt talent
voor. Daarna kleuren we een bijpassende
kleurplaat. Hierna hebben we een
activiteit waarvoor we het schoolplein
mogen gebruiken, we gaan daar lopend
heen met de groep. Het is wel een kaal
schoolplein, maar de ruimte is groot
genoeg om leuke activiteiten te doen. De
jongsten blijven in het tuintje van de
dominee en spelen daar onder
begeleiding van twee vrouwelijke
malagasy. Rond 11.15u verzamelen we
weer en krijgt iedereen drinken en een
lekkere versnapering. Dan delen we de
kleurplaten uit en is het tijd om weer naar
huis te gaan.



aan het kijken.
Het is God die het in zijn hart zou moeten
uitwerken.

Kerkbouw

Omdat er pilaren in de kerk moest komen,
is het oude dak een poos terug afgebroken
en zitten de mensen al een aantal weken
met een kerk zonder dak. Dit is erg warm
en met de felle zon van hier en ook
onhandig met de (flinke) regenbuien. De
houten spanten zitten erop. Als wij terug
uit Tana komen hopen we de dakplaten er
op te leggen.

Post

De eerste jarige is Nathan: D.V. 12
november. Het zou mooi zijn als hij verrast
wordt met veel post.
Wouter is D.V. 20 december jarig, ook hij
zal feliciaties en bemoedigingen via de
post kunnen waarderen. 

Familie Van Holst
+261386465991
Paositra Malagasy Vangaindrano
B.P: 320
Madagaskar
 

Op de Facebook van Hosanna Madagaskar
is tussendoor meer te lezen en te zien. 

Container
 
De zeecontainer is gearriveerd en daar zijn
we ontzettend dankbaar voor. Het had bij
aankomst wat voeten in aarde, de
inklaring verliep moeilijk, maar uiteindelijk
is het gelukt. Nu staat de container te
wachten op ons land, zodra die veilig kan
geopend worden, als de muren staan,
gaan we dat doen. We kijken er
verlangend naar uit!

https://hosannamadagaskar.email-provider.eu/link/z1bjz2qrft/hmyjmb56ee/ogbuoekidh/mwb1gyhueg/fdro1ospvh


Bid- en dankpunten

Gebedspunten
- Dat de bouw van het huis voorspoedig
mag gaan.
- Dat ons visum goed geregeld mag
worden.
- Dat we voldoende middelen mogen
hebben voor de noodhulp in
Tsaranomeny.
- Onze gezondheid.
- Onze veiligheid.
-  Familie Strokap hoopt in februari een
lange periode naar Madagaskar te komen
om ons te ondersteunen in ons werk.
Bidden jullie mee dat alles voorspoedig
mag gaan?

Dankpunten


