
In	Madagaskar	mogen	familie	en	goede
vrienden	meedenken	in	de	naam	als	er

een	baby	geboren	is.
Dit	baby'tje	kreeg	Sannes	ingegeven

naam:	Benjamin

Ook	kregen	we	zomaar	een	cadeautje
van	iemand:	2	duifjes.	Heel	leuk	en	lief!

We	hebben	een	hokje	gemaakt,	en	ze	zijn
inmiddels	uitgevlogen.

Voor	het	eerst	slagbal	spelen.	
Het	duurde	even	voor	ze	het	doorhadden,
maar	wat	vonden	ze	het	een	leuk	spel!

Jean	Michel	kwam	ook	bij	de	poort	met	een	ernstige
infectie	aan	zijn	been.
Verschillende	doktoren	gaven	aan	hier	niets	meer	mee
te	kunnen.
Toch	werd	er	1	dokter	gevonden	die	er	wel	vertrouwen
in	had.	Ziekenhuisopname	was	nodig	en	de
behandeling	werd	gestart.
Wij	betalen	zijn	behandeling.	Inmiddels	is	het	bedrag
al	opgelopen	tot	rond	de	€75,-	en	de	behandeling	is
nog	niet	klaar.
We	bezoeken	hem	regelmatig.	De	omstandigheden
zijn	schrikbarend:	het	ziekenhuis	is	niet	schoon	of
comfortabel,	het	stinkt	en	Jean	Michel	heeft	zelfs	geen
bed.	Hij	ligt	op	een	matje	op	de	ziekenzaal	met	nog
zo'n	8	anderen.
Maar	de	behandeling	lijkt	goed,	er	zit	zeker
verbetering	in.	We	bidden	voor	een	volledige
genezing.

We	blijven	helaas	overlast	ondervinden	van	ratten	en
muizen	die	het	op	onze	voedselvoorraad	voorzien
hebben.	Daarom	willen	we	de	voorraad	gaan	bewaren
in	koffers	met	een	harde	buitenkant.
Bent/kent	u	iemand	die	nog	een	harde	koffer	over
heeft,	die	wij	mee	mogen	nemen	naar	Madagaskar	na
ons	verlof?
Neem	contact	op	met	ons	hometeam:
hometeam@hosannamadagaskar.nl.

Doneer
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Madagaskar Hosanna Acties

Beste	{{voornaam}}
Fijn	dat	u	betrokken	bent	bij	Project	Hosanna	in	Madagaskar!
Er	is	zo	veel	te	vertellen,	maar	we	moeten	ons	in	deze	nieuwsbrief	beperken,
hoewel	dat	erg	lastig	is.	Op	onze	Facebookpagina	proberen	we	ook	met	regelmaat
berichtjes	over	onze	werkzaamheden	te	plaatsen.
20	en	21	december	wordt	er	een	boekenmarkt	gehouden	in	De	Delle.	Er	zijn	al	veel
boeken	ingeleverd,	hartelijk	bedankt!	Er	kunnen	nog	steeds	boeken	worden
gebracht,	zie	de	flyer	verderop	in	de	nieuwsbrief	voor	de	inleveradressen.	Ook	is	er
mogelijkheid	om	voor	13	december	oliebollen	te	bestellen.

Inmiddels	wonen	we	hier	al	2	jaar	en	2	maanden.
In	december	hopen	we	voor	8	weken	met	verlof	naar	Nederland	te	komen	(6
december	tot	21	januari).	Er	zal	in	deze	periode	ook	een	ontmoetingsmoment
worden	gehouden,	houd	hiervoor	de	volgende	nieuwsbrief,	Facebookpagina	en	de
kerkbode	in	de	gaten.	

Familie	Van	Holst
Wouter	&	Sanne,	Anna,	Nathan,	Daniël	

Hometeam	Hosanna
Marien,	Margreet,	Ton,	Geanne,	Jan,	Alike
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Want	in	ons	is	geen	kracht	tegen	deze	grote	menigte,	die	tegen	ons	komt,	en	wij
weten	niet,	wat	wij	doen	zullen;	maar	onze	ogen	zijn	op	U.
	

Hoera	voor	Nathan!
Hoera,		Nathan	is	9	jaar!	's	Morgens	heeft	hij	getrakteerd	op	school,	en	's	middags
kwamen	de	Malaggasy	vriendjes	op	zijn	feestje.	Hij	heeft	een	hele	fijne	verjaardag
gehad.

Op	bezoek	bij	Tsivy
Tsivy	is	één	van	de	werkers	op	de	bouw	van	Hosanna.	
4	maanden	geleden	is	zijn	vrouw	overleden	aan	de	gevolgen	onbehandelde
borstkanker.	Ze	liet	haar	man	met	4	kinderen	achter.	
We	bezochten	deze	man	en	werden	gastvrij	ontvangen.	Hij	vertelde	hoe	ontzettend
moeilijk	zijn	leven	is	geworden.
Hij	vertrekt	zonder	ontbijt	naar	zijn	werk.	Zijn	oudste	zoon	(12	jaar)	moet	dagelijks
helpen	met	verschillende	klusjes	(koken,	kleding	wassen,	etc).	Maar	wat	hij	het
moeilijkst	vond:	er	is	niemand	die	op	zijn	kinderen	let	als	hij	werkt.	Hij	weet	niet
waar	ze	zijn	en	wat	ze	de	hele	dag	doen.	Hij	wil	zo	graag	dat	ze	een	betere
toekomst	krijgen	vertelde	hij,	maar	in	deze	schrijnende	situatie	krijgt	hij	geen	steun
van	de	familie.
Het	raakte	ons	diep:	wat	een	verdriet	zit	er	in	deze	hardwerkende	man.	
En	deze	kinderen	kennen	we:	ze	zijn	namelijk	vriendjes	van	onze	kinderen	en
komen	regelmatig	spelen	op	ons	terrein.	We	zongen	hem:	"Dat	's	Heeren	zegen	op
u	daal"	toe	en	hebben	met/voor	hem	gebeden.	
Ook	is	afgesproken	dat	Hosanna	de	schoolkosten	voor	de	oudste	3	kinderen	zal
betalen,	zodat	ze	een	goede	dag	invulling	hebben	en	hopelijk	een	betere	toekomst.
Tsivy	is	hier	erg	dankbaar	voor	en	Jaxon,	Elzino	en	Oracia	ook!

Tsivy:	een	hardwerkende	man	en	vader,	die	veel	leed	met	zich	meedraagt.

Op	pad	met	Helimission
Begin	oktober	hadden	we	een	hele	week	de	helikopter	tot	onze	beschikking.
We	wilden	valleien	bezoeken	die	we	nog	niet	hadden	bezocht,	om	zo	te	oriënteren
waar	onze	hulp	nou	het	meest	nodig	zou	zijn.	
Enkele	reacties	van	mensen	uit	de	valleien:	'Jullie	moeten	ook	naar	het	dorp
hiernaast,	zij	moeten	het	Evangelie	ook	horen!'	En:	'Jullie	brachten	het	Licht'.
Ook	werd	er	gebeden	voor	regen.	Het	was	al	een	hele	lange	tijd	erg	droog.	Toen	de
helikopter	opsteeg	uit	dat	dorpje	begon	het	te	regenen...	Gods	wegen	zijn	zoveel
hoger	dan	ons	bidden	en	denken!

Het	team	bestond	voornamelijk	als	uit	op	de	foto.	Het	waren	gezegende	dagen!
In	december	komt	het	magazine	'Discipel'	van	Kimon	uit.	Hierin	wordt	onze	missie
uitgebreid	verteld.	U	kunt	zich	aanmelden	voor	dit	magazine	via	de	website	van
Kimon.

Veldbezoek
We	kregen	een	flitsbezoek	van	Kimon,	waarop	we	goed	mogen	terugkijken.	Er
waren	fijne	gesprekken	en	ze	kregen	een	goed	inkijkje	op	het	project:	de
verschillende	hulpvragen	bij	de	poort,	voedsel	brengen	aan	de	buurvrouw	waarvan
haar	zoontje	onlangs	is	overleden.	Ook	hebben	ze	de	kinderclub	van	Amporoforo
bezocht.	

Ernstig	ziek	baby'tje
Op	6	november	kwam	een	moeder	met	haar	zieke	dochtertje	van	9	maanden	aan
de	poort.	Het	meisje	had,	toen	ze	2	maanden	was,	een	injectie	voor	Malaria
gekregen,	waarna	haar	hoofdje	steeds	groter	werd.	Nu	is	het	zó	groot	dat	ze	niets
kan.

We	namen	contact	op	met	verschillende	artsen,	we	hebben	zelfs	Mercy	Ships
benaderd.	Uiteindelijk	kregen	we	de	contact	gegevens	van	een	specialist	in	de
hoofdstad.	De	arts	zei	dat	dit	kindje	zeker	binnen	2	weken	geopereerd	moet
worden.
De	planning	was	al	dat	Mark,	Bram	en	Ernst	(directeur	Kimon)	11	november	terug
naar	de	hoofstad	zou	brengen.	De	moeder	stemde	ermee	in	om	mee	te	reizen	voor
hopelijk	een	goede	behandeling	in	de	hoofdstad.	Aanstaande	donderdag	18
november	zal	ze	geopereerd	worden.	Hosanna	zal	de	kosten	van	de	behandelingen
betalen.
Bidt	u	mee	voor	dit	kleine	meisje?	En	ook	dat	de	handen	van	de	doktoren	bestuurd
mogen	worden?

4-jarig	ondervoed	jongetje
Ook	kwam	er	een	moeder	met	een	zwaar	ondervoed	jongetje	van	4	jaar.	
Ze	wilde	met	hem	een	ondervoedingsprogramma	volgen	in	het	ziekenhuis	voor	2
maanden.	Ze	vroeg	of	wij	haar	andere	kinderen	eten	wilden	geven	wanneer	ze	weg
zou	zijn.	's	Maandags	zou	ze	met	het	ondervoede	zoontje	naar	het	ziekenhuis
gaan.	

Maandagochtend	om	8	uur	staan	al	verschillende	mensen	ons	op	te	wachten,
waaronder	de	moeder	van	het	ondervoede	jongetje.	Hij	zou	vandaag	beginnen	met
het	ondervoedingsprogramma.	
Moeder	kwam	helaas	heel	iets	anders	vertellen:	het	jongetje	is	zondagavond
overleden.	Zo	verdrietig!	
Moeder	vroeg	of	we	konden	helpen	met	het	kopen	van	de	witte	lakens	om	haar
zoontje	daarin	te	wikkelen.	Het	jongetje	had	alleen	maar	vieze	en	kapotte	kleding.
Ik	stuurde	iemand	op	pad	om	witte	lakens	te	kopen,	een	setje	kleding	en	een	rieten
mat	(dient	voor	de	meesten	hier	als	matras)	waarop	hij	kan	liggen.	
Ondertussen	ging	ik	met	Roliena	naar	het	hutje	om	te	condoleren.	Het	jongetje	lag
nog	op	dezelfde	plek	als	ik	hem	zaterdagochtend	had	zien	liggen	slapen.	
Een	aantal	mensen	zit	in	het	hutje.	We	gaven	een	tas	met	rijst	en	hebben	met
elkaar	gebeden	en	gingen	weer	naar	huis.	
Niet	veel	later	was	de	jongen	terug	die	de	spullen	wilde	kopen	voor	ons.	
Samen	met	een	malagasy	vrouw	bracht	ik	dit	naar	de	familie.	De	vader	was	er	nu
ook.	
Zeer	dronken	en	niet	meer	wetende	wat	hij	deed...	onvoorstelbaar...		
Overige	familieleden	waren	erg	blij	met	de	hulp	en	het	bezoek	die	we	gaven.	

4	jaar,	zwaar	ondervoed.	Zondag	's	avonds	is	hij	overleden.	De	volgende	ochtend
zou	zijn	ondervoedingsprogramma	beginnen.	Schrijnend!

Het	greep	ons	erg	aan:	een	gezin	wat	zó	dichtbij	woont,	maar	zó	ver	onder	de
armoedegrens	leeft.	We	hebben	besloten	om	dit	gezin	wekelijks	te	bezoeken	en
dan	ook	voedsel	aan	te	bieden.
Dit	meisje	nam	het	dankbaar	aan,	met	haar	jongere	broertje	of	zusje	op	haar	rug.
Zo	loopt	ze	de	hele	dag.
Sinds	onze	hulp	bij	de	condoleance	spelen	deze	kindjes	ook	op	het	veld	van
Hosanna.	Mooi	om	te	zien	dat	ook	deze,	eerst	bange	kindjes,	nu	durven	komen!

Mooie	momenten

Bemoediging	voor	kinderen	in	Amporofo

Hier	leert	Sanne	de	kinderen	in	Amporofo	een	lied	aan.	Dit	stukje	heeft	ze	vertaald
vanuit	een	Nederlands	lied.
Weet	je	wel	Wie	alles	ziet?
Weet	je	wel	Wie	alles	weet?
Het	is	God	in	de	hemel,
Hij	weet	zelfs	hoe	jij	heet.

Ja,	Hij	kent	ons	allen	bij	name.	Het	maakt	voor	God	niet	uit	of	we	blank	of	bruin	zijn,
arm	of	rijk.	Hij	ziet	iedereen.	Wat	een	bemoediging	voor	deze	kinderen.	Ze	worden
nooit	echt	gezien	of	geliefd.	Maar	er	is	Iemand	die	ook	hen	ziet!

De	straatkinderen	van	Fiananrantsoa
Op	onze	Facebookpagina	heeft	u	kunnen	lezen	over	het	onverwachte	bezoek	aan
de	Fiananrantsoa.	In	deze	stad	hebben	we	straatkinderen	ontmoet:	kinderen	die
leven	op	vuilnis,	hopend	dat	er	een	beetje	eten	in	gevonden	wordt.	Vieze	kleding,
meestal	geen	ouders,	geen	huis,	geen	school,	ziektes	die	rond	gaan,	stelen	en
geweld.	Overleven.

Er	werd	een	huurhuis	op	ons	pad	gebracht	en	een	vrouw	die	het	huis	wil	beheren.
Inmiddels	komen	er	dagelijks	10	kinderen	3	maaltijden	eten.	Ook	gaan	ze	naar
school.		
Sanne	ging	eind	oktober	een	week	op	bezoek	bij	hen.	Ze	hoorden	voor	het	eerst	het
Scheppingsverhaal.	Ze	luisterden	en	deden	goed	mee.
We	kleurden	mooie	kleurplaten	en	ze	hoorden	uit	het	Woordenloos	boekje.	De
allerlaatste	10	armbandjes	werden	aan	deze	kinderen	uitgedeeld.	
Er	kwam	een	hele	bijzondere	en	speciale	band	met	de	kinderen.
Op	dag	3	kwam	Sanne	aan	de	deur,	1	van	de	kinderen	rende	erheen	en	riep:
"Mama!"
Ontroerend	en	prachtig!
Bij	het	afscheid	van	die	week	kreeg	Sanne	van	alle	kinderen	een	stevige	knuffel.
Hartverwarmend!	Ze	hebben	echt	een	plekje	in	ons	hart	gekregen.	Het	was	een
prachtige	week.	

De	kinderen	in	Fiananrantsoa	laten	trots	hun	plekje	in	de	klas	zien.	Je	ziet	de	blik	in
hun	ogen:	er	is	iemand	die	interesse	in	mij	toont!

Medische	hulp	aan	Jean	Michel

Bestel	op	tijd	uw	oliebollen!
Tot	13	december	kunt	u	oliebollen	bestellen!	€	1,-	per	stuk.	
mail	uw	bestelling	naar	hometeam@hosannamadagaskar.nl
of	
bel/app	06-30868792
De	oliebollen	kunnen	zaterdag	21	december	van	10.00	-	12.00	uur	afgehaald
worden	bij
De	Delle,	H.J.	van	Opstallstraat	6	in	Rijssen.
Betalen	bij	ophalen.

Oproep	voor	medisch	adviseur(s)
Er	komen	steeds	meer	mensen	bij	de	poort	met	medische	vragen.	Wij	hebben	geen
medische	kennis	en	kunnen	daardoor	weinig	hulp	bieden.	We	zoeken	daarom
verpleegkundigen/artsen	met	ervaring	in	de	tropen,	waaraan	wij	(op	afstand,
bijvoorbeeld	d.m.v.	een	appgroep)	medische	vragen	kunnen	stellen	en	advies
kunnen	vragen.	Denk	aan	wonden,	infecties,	ondervoeding,	etc.	

Bent	of	kent	u	iemand	met	medische	tropenkennis?
Stuur	dan	een	motivatiemailtje	naar:	hometeam@hosannamadagaskar.nl

Onze	voedselvoorraad	heeft	bescherming	nodig!

Bid-	en	dankpunten
Dankpunten:
-	Het	fijne	veldbezoek	van	Kimon.
-	De	mooie	missies	met	Helimission	in	de	valleien.
-	Dat	het	goed	klikt	tussen	(de	kinderen	van)	ons	en	familie	Strokap.	

Bidpunten:
-	Voor	onze	gezondheid,	momenteel	tobben	we	weer	met	een	huidinfectie.	
-	Voor	een	veilige	reis	naar	Nederland.	
-	Dat	we	steeds	weer	wijsheid	krijgen	voor	alle	hulpvragen	aan	de	poort.	En	dat	de
liefde	mag	blijven	voor	de	bevolking	dat	ons	steeds	meer	weet	te	vinden.	
-	Voor	de	baby	in	het	ziekenhuis	in	Tana,	die	donderdag	geopereerd	zal	worden.

	

Hometeam	Hosanna
T	06-51776567
E	hometeam@hosannamadagaskar.nl
www.hosannamadagaskar.nl

IBAN:	NL70	RABO	0157	5187	44
Ten	name	van:	Stichting	Kimon	(ANBI)
Vergeet	niet	om	bij	een	bankoverschrijving	de	naam
van	de	veldwerker	te	vermelden.	(Familie	Van	Holst)

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	hometeam@hosannamadagaskar.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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