
Graag	informeren	wij	u	over	de	opbrengsten	van
acties,	giften	en	bijzondere	uitgaven.

In	april	vond	de	jaarlijkse	kledingactie	plaats.
Deze	leverde	€846,50	op.	Dit	bedrag	loopt	nog
iets	op	door	de	verkoop	van	enkele
kledingstukken	via	Vinted.
Eerder	is	aandacht	gevraagd	voor	het
levensonderhoud	van	familie	Van	Holst.
Daarnaast	zijn	er	ook	financiële	middelen	nodig
voor	de	uitvoering	van	activiteiten	rond	project
Hosanna.	Voor	de	voortzetting	hiervan	is
ondersteuning	van	harte	aanbevolen,	zodat	het
werk	zijn	voortgang	mag	hebben	tot	eer	van
Gods	Naam!

Vaste,	periodieke	giften	zijn	zeer	welkom!
Vermeld	bij	overboekingen	altijd:	Van	Holst,	Madagaskar.

Doneer
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U	leest	in	deze	nieuwsbrief	hoe	wonderlijk	de	wegen	van	de	Heere	zijn.	Er	waren
bijzondere	gebeurtenissen	tijdens	de	missie	naar	de	valleien.	We	kregen	bezoek
van	een	aantal	hometeam	leden.	Wat	mooi	dat	zij	konden	zien,	ruiken	en	proeven
van	alles	wat	wij	hier	meemaken.	Margreet	en	Jan	zijn	mee	geweest	met	het
bezoeken	van	de	valleien.	Alike	en	pa	Van	Holst	hielpen	op	het	project	waar	nodig
was.	Het	was	heel	fijn	en	waardevol	om	elkaar	op	het	project	te	ontmoeten!
Wilt	u	aan	ons	denken	in	uw	gebeden?	Er	is	zoveel	strijd!

Graag	willen	we	u	uitnodigen	om	D.V.	29	mei	(Hemelvaartsdag)	mee	te	fietsen.
Meer	informatie	vindt	u	verderop	in	deze	nieuwsbrief.

Familie	Van	Holst
Wouter	&	Sanne,	Anna,	Nathan,	Daniël	

Hometeam	Hosanna
Marien,	Margreet,	Ton,	Geanne,	Jan,	Alike,	Catherine

Jesaja	55	:	11

Alzo	zal	Mijn	woord,	dat	uit	Mijn	mond	uitgaat,	ook	zijn,	het	zal	niet	ledig	tot	Mij
wederkeren;	maar	het	zal	doen,	hetgeen	Mij	behaagt,	en	het	zal	voorspoedig	zijn	in
hetgeen,	waartoe	Ik	het	zende.
	

Op	missie	in	de	valleien
We	mogen	terugkijken	op	een	bijzondere	en	gezegende	zendingsmissie	in	de
valleien,	die	met	de	auto	onbereikbaar	zijn.	We	mochten	het	werk	doen	waar	we
hier	hoofdzakelijk	voor	zijn:	verspreiding	van	Gods	Woord.	Tegen	de	verwachting	in
konden	er	15	dorpjes	bezocht	worden.	Door	tegenslagen—zoals	een	piloot	die
plotseling	niet	mee	kon	en	zorgen	om	slecht	weer—zagen	we	hoe	de	duivel	de
missies	probeerde	tegen	te	houden,	maar	God	stond	erboven!	Het	weer	was
uiteindelijk	bijzonder	goed.	De	week	begon	met	een	regenboog,	en	na	de	laatste
missie	verscheen	er	opnieuw	een	regenboog.	God	is	trouw!	

In	veel	van	deze	dorpen	hadden	mensen	nog	nooit	van	de	Bijbel	gehoord.	Bij	elk
dorp	lieten	we	een	Bijbel	achter.	Omdat	er	veel	analfabetisme	is,	hebben	we	ook
audioapparaten	achtergelaten,	waarop	de	mensen	het	Woord	kunnen	horen.	Deze
zijn	op	te	laden	d.m.v.	een	zonnepaneeltje.	Vooraf	hadden	we	600	platen	van	de
brede	en	smalle	weg	geprint,	met	de	uitgeschreven	en	vertaalde	Bijbelteksten	erbij.
Dit	helpt	de	mensen	om	het	beter	te	begrijpen.
Jurgen	Hofmann,	een	zendeling	die	al	een	paar	jaar	werkzaam	is	onder	de
Malagassische	bevolking,	ging	met	ons	mee,	net	als	een	Malagassische
medewerker.	Samen	vertelden	zij	het	Evangelie	en	legden	de	brede	en	smalle	weg
uit.
In	sommige	dorpjes	voelde	je	de	spanning	en	onrust.	Er	werd	dan	op	verschillende
manieren	de	aandacht	van	het	Woord	afgehouden	(stoeiende	honden	naast	de
menigte,	een	groep	spottende	mensen,	mensen	die	smoezen	met	elkaar).	In	andere
dorpjes	kon	je	soms	een	speld	horen	vallen,	daar	was	het	bezoek	veel	te	snel
voorbij.
Een	aantal	dorpen	blijven	ons	in	het	bijzonder	bij,	zoals	dat	ene	dorp	met	een	imam
die	aandachtig	luisterde	en	een	Bijbel	aannam.	Of	het	dorp	waar	onveiligheid	en
angst	heerste,	maar	waar	nu	60	mensen	samenkomen	om	uit	de	Bijbel	te	lezen	en
vragen	om	verdere	uitleg.
We	zien	de	honger	naar	het	Woord	groeien	en	krijgen	uit	meerdere	dorpen	het
verzoek	om	terug	te	komen	of	iemand	te	sturen	die	verder	kan	onderwijzen.	We
hopen	hierin	samen	te	werken	met	de	Lutherse	kerk	in	Vangaindrano	om	mensen
twee	aan	twee	uit	te	zenden.

Zulke	dagen	zijn	voor	ons	erg	bemoedigend	en	laten	ons	beseffen	dat	we	hier	niet
voor	niks	zijn.	Het	ontroert	als	je	terug	mag	horen	dat	de	Bijbel	echt	gelezen	wordt
en	dat	men	snakt	naar	uitleg.
Maar	aan	de	andere	kant	merken	we	ook	de	enorme	strijd.	Het	wordt	ons	niet
gemakkelijk	gemaakt	en	we	horen	ook	van	verschillende	mensen	dat	ze	een	sterke
strijd	ervaren	wat	met	de	ogen	niet	te	zien	is.	Het	is	daarom	des	belangrijker	dat	er
gebeden	wordt,	ook	vanuit	het	thuisfront!

Vertrek	familie	Strokap
Afgelopen	februari	heeft	de	familie	Strokap	besloten	om	project	Hosanna	te	verlaten
om	persoonlijke	redenen.	We	willen	duidelijk	benoemen	dat	er	geen	conflict	is
geweest.	We	keken	uit	naar	hulp	en	we	kregen	hulp.	Alleen	was	het	niet	naar	de
verwachting	voor	3	jaar	maar	voor	2	maanden.	En	toch	mogen	we	zeggen:	het	is
goed.	De	Heere	bestuurde	ook	dit,	dat	voelen	we.

Stopgezette	hulp	in	Fianarantsoa
Doordat	we	onverwacht	met	extra	kosten	zitten,	hebben	we	met	pijn	in	ons	hart
moeten	besluiten	om	de	hulp	aan	een	aantal	straatkinderen	stop	te	zetten.	Deze
hulp	viel	buiten	Hosanna	en	financieerden	we	zelf,	met	eens	een	prachtige	gift	als
uitzondering.	Nu	is	het	helaas	financieel	niet	meer	haalbaar.	De	kinderen	mogen
hun	schooljaar	afmaken,	want	dat	is	al	betaald,	maar	het	huis	waar	een	vrouw	voor
hen	kookte	en	hun	kleding	waste,	is	in	april	gestopt.
We	zijn	dankbaar	voor	de	kostbare	momenten	met	deze	kinderen:	hoe	ze	hingen
aan	de	Bijbelverhalen,	meezongen	met	de	versjes,	trouw	hun	armbandjes	van	het
woorden-loos-boekje	droegen,	en	hoe	Sanne	“mama”	werd	genoemd,	met	kleine
handjes	die	de	hare	opzochten.	We	mochten	dienen	in	Woord	en	daad	en	dat	blijft
een	zegen.
Wilt	u	deze	kinderen	meenemen	in	uw	gebeden?	Het	straatleven	is	keihard	en	de
verleiding	tot	stelen,	liegen	en	geweld	is	groot.	Eén	jongen,	Kakajo,	noemen	we
speciaal.	Hij	luisterde	geboeid	naar	de	Bijbelverhalen	en	kleurde	blij	mee,	maar
bleef	toch	stelen.	Hij	is	uiteindelijk	opgepakt	en	zit	nu	in	de	gevangenis.	Bezoek	was
niet	toegestaan,	dus	we	hebben	hem	helaas	niet	meer	kunnen	spreken.

Fietsen	voor	Hosanna	op	Hemelvaartsdag

Van	de	penningmeester

Klik	hier	om	een	(vaste,	periodieke)	gift	over	te	maken!

Bid-	en	dankpunten
Bidpunten:
-	We	vragen	specifiek	gebed	voor	het	Project	Hosanna.	Er	is	ontzettend	veel	strijd
gaande.	Maar	wat	is	er	krachtiger	dan	het	gebed?!	Bid	mee	dat	alles	toch	zal	gaan
naar	Zijn	raad.	Dat	wij	de	juiste	mensen	op	ons	pad	mogen	krijgen,	en	dat	de	Heere
het	slechte	toch	zal	weren.
-	Bid	voor	de	familie	Strokap	waar	de	weg	toch	zo	anders	is	gegaan	dan	gedacht.
-	Bid	ook	voor	onze	veiligheid.
-	Bid	dat	de	Heere	ons	de	weg	zal	wijzen	in	alles	wat	nu	onzeker/onduidelijk	is	voor
ons.
-	Bid	mee	dat	ons	visum	snel	klaar	mag	zijn,	het	is	al	verlopen.
-	Bid	mee	voor	alle	mensen	die	het	Evangelie	mochten	horen	in	de	valleien.	Ook
voor	de	mensen	die	het	misschien	niet	wilden	horen.
-	Bid	mee	voor	de	straat	kinderen	van	Fianarantsoa,	waar	de	hulp	noodgedwongen
stopgezet	is.
-Bid	mee	voor	de	club	in	Amporoforo.

Dankpunten:
-	Dank	voor	de	mooie	en	voorspoedige	dagen	die	er	in	de	valleien	mochten	zijn.
-	Dank	voor	alle	mooie	ontmoetingen.
-	We	danken	ook	voor	het	fijne	bezoek	dat	hier	een	midweek	mocht	zijn.	Hoewel
afscheid	nemen	nooit	leuk	is,	geeft	de	Heere	ook	hierin	wat	nodig	is.	Zo	moesten
we	's	morgens	afscheid	nemen	van	het	bezoek,	maar	ontvingen	we	's	avonds
onverwacht	nieuw	bezoek	dat	een	overnachting	zocht.	Zulke	vriendelijke	mensen.
Bijzonder!
-	Dank	ook	mee	voor	de	fijne	verjaardag	van	Anna.	Het	blijft	een	beetje	weemoedig
om	het	zonder	familie	te	vieren,	maar	we	mogen	hier	fijne,	nieuwe	vrienden	hebben,
waarvan	sommigen	ook	wel	als	familie	voelen.

	

Hometeam	Hosanna
T	06-51776567
E	hometeam@hosannamadagaskar.nl
www.hosannamadagaskar.nl

IBAN:	NL70	RABO	0157	5187	44
Ten	name	van:	Stichting	Kimon	(ANBI)
Vergeet	niet	om	bij	een	bankoverschrijving	de	naam
van	de	veldwerker	te	vermelden.	(Familie	Van	Holst)

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	hometeam@hosannamadagaskar.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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